
Inhoudsopgave 'Door het geloof' 
 

Voorwoord 
 
Inleiding (Hoite Slagter) 
 Door het geloof in Hebreeën 11 
 Het nageslacht van Abraham 
 De inleidende en uitleidende woorden van Hebreeën 11 
 Onze Leidsman en Voleinder van het geloof 
 Wat het geloof is 
 Enkele voorbeelden 
  Het geloof van Noach 
  Het geloof van Abraham 

Geloof houdt je ziel in stand 
Spreken tot je ziel 
Leven in de ontferming van God 

 

Hoofdstuk 1 (Peter Slagter) 
Door het geloof zijn we gerechtvaardigd 

Goddelijke gerechtigheid 
In of van 
Geloven = vertrouwen 
Wat is rechtvaardigheid en gerechtigheid? 
Wat vindt God recht en rechtvaardig? 
De bediening van de Heere Jezus 
De kern van de Romeinenbrief 
Er is slechts één weg tot rechtvaardiging 
Het verzoendeksel 
Een nieuwe, rechtvaardige positie 
Wat God als een feit ziet, mogen wij ook als een feit zien 

 

Hoofdstuk 2 (Peter Slagter) 
Door het geloof zijn wij behouden 
 Zonder Redder geen redding 

Verloren en behouden  
De voortgang van Gods plan 
Wat betekent het behoud voor de gelovige van nu? 
De gave van God 
Behoud is een gave van God 
 

 
 

 
Hoofdstuk 3 (Hoite Slagter) 
Door het geloof van de werking van God zijn wij met Christus opgewekt 

De geschiedkundige lijn in het Nieuwe Testament leidt ons naar Paulus' 
boodschap 
Het geheimenis geopenbaard in Paulus' boodschap 
Waarschuwingen 
Overlevering en traditie 
Wel of niet "volgens Christus" 
De besnijdenis in Christus 
De besnijdenis van Christus 
Gedoopt in de doop van Christus 
Uniek: mede opgewekt 
Wakker worden en opstaan 
We zijn al 'wakker' 
De inwerking van God 
 

Hoofdstuk 4 (Hoite Slagter) 
Door het geloof zijn wij huisgenoten van God 

Vóór en na Handelingen 28:28 
Verschillende groepen hebben toegang tot God 
Wij zijn huisgenoten van God 
Degenen tot wie God Zich in de Efezebrief richt 
Weglaten, toevoegen en verdraaien 
Je hebt heidenen en heidenen 
De nieuwe mens 
De verlossende genade van God voor alle mensen 
Eén met Christus in heden en toekomst! 
Verschil met de roeping van Israël 

 

Hoofdstuk 5 (Peter Slagter) 
Waardig wandelen en strijden door het geloof in het evangelie 

Vanaf de eerste dag tot nu toe 
Dagelijks de Schriften nagaan 
Het geheimenis 
De dienstknecht en apostel van de heidenen 
De Bijbel met onderscheid lezen 
 



Gods boodschap voor nu gaat verder dan het Oude Testament en de 
evangeliën 
Gods Woord is ons voedsel 
Nogmaals: de Bijbel met onderscheid lezen 
Lijden en strijden 
Het hemels burgerschap 
Balans tussen roeping en wandel 
Waar zijn we op gericht? 
Tot slot 

 
Hoofdstuk 6 (Hoite Slagter) 
Opgroeien opdat Christus door het geloof in uw harten woont 

De 'spiegel' in het midden van de Efezebrief  
Om deze reden 
Wortelen en groeien, funderen en opbouwen 
Paulus' gebed 
De volheid van God 
Groeien in het kennen van Gods Woord 
Geestelijk voedsel 
De overeenkomst tussen Woord en Geest 
Gaven van Christus voor de groei van Zijn lichaam 
Opgroeien als gelovige 
Het onbegrijpelijke begrijpen 

 

Hoofdstuk 7 (Peter Slagter) 
Israëls toekomst door het geloof tot de zaligheid 

De hoop van de (gelovige) Israëlieten 
Letten op de dingen die verschillen 
Koningen en priesters 
Petrus' oproep aan de Israëlieten 
Aanwezig, afwezig, aanwezig 
Het herstel van Israël 
Herstel komt door het geloof tot stand 
Een gelovig overblijfsel 
De HEERE trekt uit ten strijde 
Voor de laatste keer afgoderij 
God sluit een nieuw verbond met Israël 
Onder de herdersstaf door gaan 
Herbouw van stad en land 
Israël aan het hoofd van de volken 

Hoofdstuk 8 (Hoite Slagter) 
Door het geloof in het bloed van Christus 

De openlijke aanwijzing van Christus 
Verlossing door het bloed 
De uitwerking van de offers: tijdelijk of blijvend 
Het boek Openbaring 
Wie is de rechtmatige Eigenaar van de schepping? 
Het recht hebben tot koop door het bloed 
De openbaringsbazuin 
Johannes huilt, maar er is hoop 
Aan Wie het toebehoort 
De Leeuw is ook het Lam 
Zie het Lam van God 
Het bloed als betaalmiddel 
Op grond van het bloed kan God met ons omgaan 
"... want ik weet Wie ik geloofd heb ..." 

 


